
Intredelied  

 
Warmte voor wie kou lijdt,  
een huis voor iedereen,  
God verdrijft het duister,  
laat geen mens alleen.  
Dat het licht in ons …  
 
Gij die klein en arm zijt,  
deemoedig en oprecht,  
God heeft u zijn vrede  
toegezegd.  
Dat het licht… 
 
Welkom 
 
Adventskrans 
Omdat duisternis ons  
van alle kanten insluit, 
laten wij licht binnen in ons denken en handelen 
voor een klare kijk en een ruime blik.  
 
Heldere vlam, hoe klein ook je licht,                                           
je valt op van ver, je wijst ons de weg 
doorheen duisternis naar het volle licht. 
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Lied  
Bij het aansteken van de 4de kaars zingen we:  

Bidden om gods nabijheid 
Overal waar mensen samenleven, 
loopt het wel eens moeilijk. 
 
Soms blijven we liever in ons eigen clubje 
en willen we niet dat anderen erbij komen. 
We sluiten de deur en ze zijn niet welkom. 
 
Soms hebben we weinig aandacht 
voor de mooie dingen om ons heen. 
We vergeten wel eens om dankbaar te zijn. 
 
Soms hebben we snel  
een oordeel klaar over mensen, 
we doen geen moeite 
om hen echt te leren kennen. 
We maken hen verdrietig. 
 
Soms blijven we liever aan de kant, 
ook wanneer we zien dat iemand 
ons nodig heeft.  
Ze kunnen dan niet op ons rekenen. 
 
God, we werken niet altijd mee aan uw wereld. 
We willen ons beter inzetten 
en vragen een nieuwe kans. 
Amen 
 
Gebed 
Heer God, 
U wilt ons ontmoeten in een woord  
dat toekomst brengt, 
in het brood dat kracht geeft. 
Eerder dan offers  
wilt U rechtvaardigheid van ons. 
Help ons om van mensen te houden vanuit uw 
liefde, dat wij niemand aan zijn lot overlaten, 
maar ieder waardevol vinden, zoals U dat doet. 
Amen.  



Inleiding op de lezing 
Advent is geloven dat het ooit goed komt  
als wij er voor gaan.  
Dit moet onze houding zijn, zegt Micha.  
In het evangelie maakt Lucas duidelijk  
dat ook de houding van Maria er toe doet:  
Maria gelooft in God en gaat Zijn weg. 
 
Eerste lezing  Micha 5,1-4a  
 
Orgel 
 
Moment voor de kinderen 
Evangelie  Lucas 1, 39-45 
 
Jezus, ik denk aan jou 
Jezus, ik spreek over jou 
Jezus, ik hou van jou 

 
Homilie 
 
Voorbeden 
Met Maria en Elisabeth als hoofdpersonen 
in het evangelie van vandaag, 
willen wij in het bijzonder bidden: 
 
Bidden we:  
voor vrouwen  
die de kunst van het luisteren verstaan, 
vrouwen die horen, zien en kunnen zwijgen, 
vrouwen die attent zijn op het welzijn van 
anderen en die helpen van zelfsprekend vinden. 
Dat het onze wereld nooit 
aan zulke vrouwen mag ontbreken. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bidden we : 
om meer liefde in ons denken en doen: 
dat wij kracht putten uit Gods  
aanwezigheid in ons midden. 
Enkel de liefde is in staat  
echte verandering te bewerken. 
Laat ons bidden,… 
 
Bidden we :  
om meer hoop op een wereld, anders en nieuw, 
een wereld waarin  
ieders bijdrage gewaardeerd wordt, 
armoede eindelijk uitgesloten wordt 
en ieder mag leven van het waardig werk  
van zijn handen. 
Laat ons bidden,… 
 
Bidden we:  
voor alle mensen die triest zijn vandaag  
omdat ze iemand missen waar  
ze veel van houden 
en die nu niet meer tastbaar aanwezig  is.(…). 
Maak ons hart open voor hen 
Laat ons bidden,… 
 
Geloofsbelijdenis  
Wij geloven in God  
die leven geeft aan mensen,  
die ons koestert als zijn kinderen  
en die er zal zijn, al onze dagen. 
 
Wij geloven in Jezus van Nazareth  
in wie God zichtbaar is geworden,  
een Mens, door een vrouw gebaard,  
voor mensen geleefd en gestorven. 
 
Wij geloven in Gods Geest  
die ons roept tot recht en vrede,  
om te helen wat gebroken is,  
om hoop te bieden aan wie moet lijden. 
 
Wij geloven in een Mensenkerk  
die werkt aan de droom van God:  
arme en kleine mensen  
een stukje hemel op aarde geven. Amen. 
 
 



Offerande  
Wil jij onze  
geloofsgemeenschap  
mee dragen? 
De misdienaars komen 
graag rond voor je bijdrage. 
Het kan ook via je bankapp. 
Het bedrag kan je zelf aanpassen. Dank! 
 
Lied  
Nu zijt wellekome, Jezus, deelgenoot 
van mensen die nog dromen voorbij aan dood. 
Leven met zovelen en daarmee gelukkig zijn, 
alles willen delen en toch niet minder zijn. 
Kyrieleis. 
 
Nu zijt wellekome, toekomstmens in mij, 
die als een kind wil wonen herboren, vrij. 
In het land van morgen dat de lieve vrede kent, 
waar wij zijn geboren, gezien, aanvaard, erkend. 
Kyrieleis.  
 
Bidden bij brood van leven 
Heer onze Vader. 
Al zolang als de tijd er is 
hebben mensen van U gezongen. 
Gij zijt ons doorgegeven als een levend verhaal. 
Gij die zo graag en onuitsprekelijk  
bij ons mensen wilt zijn. 
Gij hebt in ons het leven uitgezaaid, 
ons gevormd naar uw beeld. 
Met eindeloos geduld hebt Gij ons omringd,     
opdat wij uw mensen zouden zijn,  
en Gij onze God. 
 
Gij schonk ons uw Zoon  
als voorbeeld van uw onvoorwaardelijke liefde. 
Wij brachten het brood dat in een vorige viering 
gezegend werd hier bij ons op, tafel. 
Zo brengen we Hem en U hier in ons midden 
omdat wij nooit zouden vergeten hoe  
Hij ons het leven zoals Gij het bedoeld hebt  
heeft voorgeleefd, uiteindelijk ten koste van  
Zijn eigen Leven. 
 
Wij danken U, God, 
voor alles wat Gij hebt gedaan voor ons. 
Wij mensen aan wie Gij uw naam hebt gegeven. 
Voor uw verbond, waarachtig en trouw. 
Telkens opnieuw hebt Gij ons geroepen 
ook vanuit de diepste duisternis. 
Zelfs de mens met vele fouten en tekorten  
zijt Gij nooit vergeten en liet gij nooit alleen. 
 
 

Onze Vader 
 
 
 



Gebed om vrede 
Telkens we ons laten raken  
door wat mensen overkomt, 
telkens we oog hebben  
voor armoede of miserie,  
elke keer als we ons afvragen  
wat we voor anderen kunnen doen,  
brengen we wat meer vrede en vreugde  
rondom ons.  
Dit heeft Jezus bedoeld.  
Laten we elkaar bemoedigen en altijd opnieuw 
wakker maken met Zijn Boodschap van vrede 
voor alle mensen.  
Die vrede van de Heer zij altijd met u.  
En geven wij elkaar een teken van Zijn vrede. 
 
Inleiding op de communie  
Dan zal er vreugde zijn op aarde  
vrijheid en vrede in Jezus’ naam.  
Door Hem en met Hem en in Hem  
bieden wij U, barmhartige Vader,  
dit dankoffer aan in de gemeenschap  
van de Kerk, die leeft door Jezus’ Geest,  
vandaag en alle dagen, tot in eeuwigheid.  
Amen.  
 
Communie 

Hoopvol op weg  
Knelpuntberoep: mensen gezocht: 
mensen die een hart hebben voor wie werk zoekt 
mensen die een neus hebben  
voor verborgen talenten, 
mensen die oog hebben 
voor de waarde van ervaring, 
mensen die oor hebben voor  
oplossingen bij problemen, 
mensen die de hand reiken 
aan wie moeite doet of heeft, 
mensen die kunnen lezen 
tussen de regels van een cv, 
mensen die kansen zien 
in diversiteit, in taakverdeling, 
mensen die een lans breken 
voor een trager ritme, voor meer welzijn, 
mensen die ruimdenkend, flexibel 
warm en onthalend zijn, 
mensen die mens willen worden 
mensen die in aanmerking komen 
voor deze vacature, 
mensen die dit knelpuntberoep 
op de arbeidsmarkt wel zien zitten 

Hilde Van Parys 



Slotgebed  
God van leven en licht, 
geen duisternis houdt U tegen. 
U maakt telkens weer toekomst mogelijk. 
Kinderen springen op  
in de schoot van hun moeder, 
het nieuwe leven laat zich niet tegenhouden,  
het baant zich een weg naar het licht.                                            
God, geef dat ook wij werken  
aan een betere wereld als dragers van uw licht. 
Amen. 
 
Slotlied 

 
Mededelingen   
 
Zending en zegen  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Goed om te weten: 
-Zondag 29 december: viering met saxofoonkwartet  
Sax-o-four, aansluitend Tereken Overleg-t 
-Zondag 05 januari: viering met koor Consonant, 
Zij zingen tvv Welzijnszorg Tereken. 

TENTOONSTELLING met werken van  
Wei Liu: gratis te bezichtigen  
van 20-26 december tussen 10u en 17u 
Wei Liu is geboren aan de rand van de GobiwoesƟjn.  

In 2002 verkende ze o.m. België, waar haar zus woont.  

Hier ontmoeƩe ze haar  echtgenoot. Twee jaar later werd 

ze katholiek. Dit bracht eindeloze vreugde. 

Daarvan getuigen haar schilderijen.  

TEREKEN OVERLEG-T:  
kort en bondig 
Omdat we regelmaƟg  
de vinger aan de pols willen 
leggen bij iedereen die met 
onze geloofsgemeenschap 
betrokken is,  
nodigen we je van harte uit op ons  
“Overleg mini” in het hoogkoor van de kerk. 
Zondag 29 december na de viering. 
Bij een aperiƟełe, nagenietend van Sax-o-Four  
in de viering.  
Kom je om 11u30 voor het overleg? Even welkom!  
Kinderen kunnen spelletjes spelen in de pastorij. 
We hopen dat je erbij bent! 

WELKOM in onze KERSTVIERINGEN:  
-middernachtmis (24u) met Elke De Meester,  
-kerstdag: gezinsviering -10u30 met huisorkest en  
 samenzang. 
En alvast welkom op de NIEUWJAARSRECEPTIE:  
Vrijdag 03 januari om 19.30u in Ons huis.  
We kijken naar … 
en wisselen wensen uit bij een hapje en drankje. 


